De droom van
Fieke van 't Riet:

Zwolle op de kaart

De missie van De Stad Verbeeldt is
storytelling in fotografie, beeld en geluid
op de kaart van Zwolle en de regio

Dost Nederland te zetten. Ze haalde de
afpelopen jaren de tentoonstellingen
van de World Press Photo en de Zilveren

Camera naar Zwolle, organiseerde samen

met haar creatieve team ateliers en

cursussen voor professionals, amateurs,
studenten en scholieren op gebied

van storytelling en fotografie. Met als
resultaat tentoonstellingen met een unicke
combinatie van wereldverhalen (World
Press Photo en Zilveren Camera) én hele
lokale verhalen uit de wijk.

Aankomende zomer is de tentoonstelling
De Stad Verbeeld! — Generation Z: what s
next? te zien in Harculo, voormalig
gebouw IJsselcentrale in Zwolle-Zuid.
Zwolle-Zuidnieuws sprak met Fieke over

haar liefde voor fotografie en beeldverhalen
en hoe zij Zwolle landelijk op de kaart wil
zetten. Wat zijn haar drijfveren? Hoe weet
ze alles aan elkaar te verbinden?

Hoe ben je in Zwolle-Zuid terecht
gekomen?

“Ik ben geboren in Broek op Langedijk

in Noord-Holland en heb hiervoor in
IJmuiden en IJsselmuiden gewoond. Nadat
mijn werk verhuisde van Kampen naar
Zwolle zijn wij in 1988 samen met onze
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twee dochters verhuisd naar Zwolle-
Zuid. Draar wonen we nog steeds met veel
plezier”, vertelt Fieke.

Wizt is het verhaal achter de oprichting
van stichting ‘De Stad Verbeeldt'?

“1k heb mijn hele leven gewerkt in het
onderwijs. Basisonderwijs, middelbaar
onderwijs, hoger beroepsonderwijs.
Daarnaast heb ik dertig jaar lang cen
eigen poppentheater gehad en heb ik van
1998 — 2006 voor de Partij van de Arbeid

in de Zwolse gemeenteraad gezeten.
Tijdens mijn raadsperiode was ik onder
meer woordvoerder van cultuur en
onderwijs. De liefde voor kunst, cultoar
en onderwijs is de rode draad in mijn
werkzame leven. Daarnaast heb ik veel
gereisd en heb ik altijd mijn camera mee.
Als amateurfotograaf maakte ik tijdens
mijn reizen veel foto’s van verschillende
culturen, mensen en landschappen®, vertelt
Ficke.

“In 2014 en 2015 was de World Press

Photo tentoonstelling te zien in Kampen.
Toen ik in 2015 in de krant las dat de
tentoonstelling van de World Press Photo
niet meer naar Kampen kwam omdat ze
de financiering niet rond kregen, ontstond
bij mij het het idee om de tentoonstelling
naar Zwolle te halen. Tegelijkertijd kreeg
de Grote Kerk in Zwolle een meer culturele
functie: het Academichuis. In samenspraak
met de toenmalige organisatie in

Kampen, de Grote Kerk Zwolle en een
team van vrijwilligers is het gelukt om

de World Press Photo tentoonstelling

naar Zwaolle te halen. Maar we wilden

niet alleen internationale fotografie, en
gingen ook zelf aan de slag met ateliers,
fotowedstrijden, exposities.”

“Na drie jaar onder de vieugels van
het Academichuis heb ik samen met
Gertjan Aalders {docent Journalistick
Windesheim), Bert Janssen (fotograaf
en docent Fotovakschool Apeldoorn
en Amsterdam) de stichting ‘De Stad
Verbeeldt’ opgericht en zijn wij samen
zelfstandig verder gegaan. Wij werden
benaderd door de organisatie van

de Zilveren Camera die graag naar

Zwolle wilden komen. Zo hebben wij in
2019 de expositie de Zilveren Camera
georganiseerd in het Dominicanenklooster
in Assendorp en in 2020 in de Statenzaal
in de binnenstad van Zwolle. ok hier
weer de combinatie van internationale
becldverhalen en fotografie en lokale
fotografie en beeldverhalen waarbij
professionals, amateurs, studenten en
leerlingen konden meedoen in ateliers en
cursussen. Vioor de tentoonstelling De Stad
Verbeeldt — Generation # what 5 mext? van
18 juni t/m 14 juli 2021 te zien in Harculo,
zijn wij bezig met een ‘virtueel huis' Dit
doen wij samen met onder meer studenten
van 038Games, ICT Windesheim en Cibap.
Een unicke manier om onderwijs en beeld
en beeldverhalen aan elkaar te verbinden.”

Wat is je droom? Hoe zie je de
toekomsi?

“Mijn droom is om van Zwolle een stad
van fotografie en beeldtaal te maken, in
lijn met Breda en Maarden. We werken nu
ook samen met Noorderlicht in Groningen
. Zwolle heeft de ambitie door te grocien
naar de 4de stad van Nederland, maar op
cultureel vlak scoort Zwolle laag. Er zijn
wel grote culturele voorzieningen, zoals de
Fundatie, Hedon en de Spiegel, maar in het
middensegment van de cultuur is er erg
weinig in Zwolle. Wij zouden als ‘De Stad
Verbeeldl’ graag werken vanuit een eigen
pand in de binnenstad of vanaf een locatie
waarvoor plannen worden ontwikkeld

als culturele hotspot, bijvoorbeeld de
Spoorzone of Centrale Harculo. Dat is een
mooie manier om inhoudelijk thema's,
diversiteit en talent een podium te geven.”



